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20 jaar
Vogeldagboek

TEKST JEANET VAN ZOELEN FOTO'S ADRI DE GROOT

Het Vogeldagboek van Adri de Groot is

beroemd. Al 20 jaar publiceert hii wekeliiks

vogelfoto’s en vertelt daar wat bij. Zo’'n

25.000 mensen lezen zijn e-mailnieuwsbrief;

die kleine verhalen over vogels bieden
troost en hoop.

‘ ‘ I k heb de tijd dat ik stond te wachten goed

benut”, zegt Adri als we in zijn blauwe
Volkswagen wegrijden van station Lansinger-
land. “Die oeverzwaluwwand daar wordt ver-
stoord door een graafmachine. Ik heb meteen
de gemeente gemaild. Het mag niet, maar soms
incasseren die mannen de boete en werken ge-
woon door. Je wordt er zo moedeloos van, maar
ik kan het niet laten gaan. Potverdorie! Dat dit
nou het eerste is wat ik vandaag beleef.” Later,
rustiger, met uitzicht over de Zoetermeerse Plas,
praten we over het Vogeldagboek.

Wat mij opvalt is dat jij — anders dan veel
fotografen - niet alleen de mooie vogel-
momenten fotografeert, maar ook gekke
momenten in beeld brengt, of als er iets
misgaat.

“Ik zoek bewust naar dat ene moment dat echt
leeft. Ik speur naar aparte voorvallen, waarbij

je voelt dat er iets gebeurt en die publiceer ik
op vogeldagboek.nl, zelfs als de foto’s minder
scherp zijn. Je kan het leven niet regisseren, dus
ik fotografeer alles. Je moet veel tijd buiten door-
brengen en dan kom je bijzondere dingen tegen.”
Op je website schrijf je dat je bijna naar
buiten méet, omdat je leeft met een ernstige
paniekstoornis, als gevolg van een tweede-ge-
neratiesyndroom. De natuur is jouw medicijn.
“Ik ben wat dat betreft zelfs een soort sociaal
werker. Ik stimuleer dat andere mensen met
soortgelijke klachten ook naar buiten gaan voor
wat ontspanning. Ze mailen mij en dan ga ik
goed voor de antwoorden zitten.

Het is moeilijk uit te leggen wat de natuur met
je doet, maar ik vind er stilte. Ik heb altijd mijn
driepootje bij me, zodat ik rustig kan zitten. Als

% "Dit is een knobbelzwaan
verward In plastic
lokeenden; ik kreeg een

je dan luistert, hoor je muizen piepen, insecten
zoemen, dan gaat heel je omgeving leven. Dan
komen de dieren zo dichtbij en zit je er zo mid-
denin, dan voel ik: ja, joh, we horen bij elkaar.
Ik weet wel, dat klinkt raar; ik praat 66k niet
met bomen. Maar toch zijn dat momenten die
je geest ontspannen. Dat is heerlijk.”

harde klap van hem
toen ik hem wilde redden.”

Word je vaak gemaild door lezers?

“Ik krijg tientallen, soms wel vijftig reacties per
dag. Laatst van iemand die op haar sterfbed lag
en schreef: ik wil je bedanken voor al die fijne
momenten die je me gaf. Dan denk ik: mens, je
bent aan het eind van je leven en je schrijft me
nog? Dat is echt ontroerend hoor.”

Dit jaar bestaat Vogeldagboek.nl twintig

jaar. Wat heb je in die tijd zien veranderen?
“Veel. Het is zo dramatisch. Als ik hier in de om-
geving van mijn favoriete natuurgebied De Wilck
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Adri de Groot

“Uilen zijn eigenlijk saai om te
fotograferen, ze zitten altijd stil.
Maar deze ransuil is fantastisch
aan het gapen.”

- TERRETR W

kijk, gaan vooral de akker- en weidevogels slecht.
Steeds meer kleine stukjes leefgebied verdwijnen
bijvoorbeeld door de bouw van restaurants en
je kan niet overal achteraan. Aan de andere
kant ervaar ik wel dat er in de samenleving
meer gevoelens voor de natuur komen."”

Hoelang wil je nog door?

“Ik heb dit jaar even getwijfeld. Ik ben bijna 73
en het vergt veel energie om vogeldagboek.nl te
maken. Maar eigenlijk wil ik door zo lang ik kan.
Ik hoop zo wat voor de mensen en de natuur te
betekenen. En dat we met z'n allen meer draag-
vlak kunnen creéren om te zorgen voor de na-
tuur. Ik doe er op mijn manier in elk geval mijn
uiterste best voor. En ik hoop dat ik tot mijn
dood toe nog steeds grutto’s kan zien."

Bent u benieuwd naar het Vogeldagboek? U
kunt zich aanmelden via www.vogeldagboek.nl

“Dit waterhoentje kijkt naar een dooie eend. Het is niet zo'n fris verhaal. Ik geloof dat-ie ervan aan het plkken was,

Misschien het viees, maar ik vermoed dat er maden op zaten,"”

“Gewoon een mool winters plaatje van een koude houtsnip.”
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